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STILTE 

De Kaarsen worden aangestoken 

Openingsgebed: 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, 

    U danken wij, Gids en geleide. 

 

A: In uw licht mogen wij leven en bij u kunnen 

    wij schuilen. Amen 

 

ZINGEN: Lied 560, 1+2+3 



 

PSALMGEBED: Psalm 27, 1-5; 10-14 (vertaling 

G. Swüste) 

 

Mijn licht, mijn vrijheid is de Levende, waarom 

bang zijn, voor wie? Mijn lijfsbehoud is de 

Levende, waarom schrikken, van wie? Willen 

ze me kwaad doen, me opvreten met huid en 

haar: mijn belagers, mijn vijanden struikelen, 

vallen. Slaat een leger rond mij zijn beleg op, ik 

ben niet bang ; komt er oorlog tegen mij, ik 

ben vol vertrouwen. 

Dit vraag ik de Levende, dit is wat ik zoek: 

wonen in het huis van de Levende, alle dagen 

van mijn leven ; kijken naar de Levende in al 

zijn luister, rondkijken in zijn heiligdom. Hij 

geeft mij geborgenheid in zijn tent, zodra er 

gevaar is. 

 

Zouden mijn vader, mijn moeder me verlaten, 

de Levende zou me een thuis geven. Wijs mij je 

weg, God, zet me op het goede pad, ook al 

wordt ik belaagd. Lever mij niet uit aan de 

willekeur van mijn belagers, valse getuigen 

staan tegen mij op met hun opgeblazen geweld. 

Wat moest ik, als ik er niet op vertrouwde de 

goedheid van de Levende te zien in het land 

van het leven? – Vertrouw op de Levende en 

wees sterk. 

 



Meditatief orgelspel / zang Welmoed Hofstra  

 

EVANGELIELEZING: Johannes 12, 20 t/m 26 

 

Nu was er ook een aantal Grieken naar het 

(Pesach)feest gekomen om God te aanbidden. 

Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea 

(een van de leerlingen), en vroegen of ze Jezus 

konden zien. Filippus ging dat tegen Andreas 

zeggen (een andere leerling), en samen gingen 

zij naar Jezus.  

Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de 

Mensenzoon tot majesteit verheven wordt. 

Werkelijk, ik verzeker u, als een graankorrel 

niet in de aarde valt en sterft, blijft het één 

graankorrel. Maar wanneer hij sterft brengt hij 

veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven 

vastklampt, verliest het, maar wie in deze 

wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het 

eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen: 

waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn, en wie 

mij dient zal door de Vader geëerd worden.’ 

 

MOMENT VAN BEZINNING 

 

ZINGEN: Lied 625, 1+2+3 

 

AVONDGEBED 

 



ZINGEN: Lied 268, 1+2 

 

ZEGENBEDE: 

 

V: Dat God ons allen in zijn hoede houdt, 

    Dat Hij ons kent en onze naam bewaart, 

    Zo zegene Hij ons en wie ons lief zijn, 

    Ook de nachten door. Amen 

 

A: Amen 

 

In STILTE verlaten wij de kerk 

 
 


